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TKP'nin Sesi - Bilen yoldaş, Cunta, basına, sendikalara yeni yasaklamalar getirdi. Yeni yeni tutuklamalar oluyor. 
İşçiler üzerindeki baskıların, arama taramaların yoğunlaştığı görülüyor. Böylesi bir dönemde ABD senatörü ve Senato Silahlı Kuvvetler Komisyonu Başkanı Leon Tavil Türkiye'ye geliyor. Madrit'te Türkmen ile görüşen Haig, “Şimdilik Türkiye'ye gitmeyi düşünmüyorum. Çünkü aramızda hiç bir ayrılık noktası kalmadı" diyor. Bütün bunlar ayyuka. Cunta'nın iç ve dış politikasında, tutumunda daha açık bir gericileşme olduğunu söylememiz doğru olurmu? 


Bilen Yoldaş - Bu görüş doğrudur. Cunta'nın iç ve dış politikasını birbirinden bütünüyle ayırmak olanaksızdır. Cunta, NATO içinde ötedenberi, yayılmacı ABD emperyalizminin, Pentagon'un dümen sularını izliyor. Bugün Reagan yönetimi çılgınca bir politika uyguluyor. Onun politikasında artık hiçbir sağduyu, gerçekçi yan kalmamıştır. Reagan yönetimi NATO"da ortaklarına, uydularına baskı yapıyor. Madrit gelişmelerini baltalıyor. Sovyetler Birliği" nin ardıcıl isteğine, nükleer silahların sınırlandırılmasına karşı direniyor. "Avrupa'nın göbeğine ölüm roketlerini illâ da oturtacağım" diyor. Bu politikaya karşı NATO içinde bile bir hoşnutsuzluk, bir direnme var. Ne ki Cunta'nın Dışişleri Bakanı Türkmen, Haig'in ağzının içine bakıyor. Tam da denildiği gibi "Ahmedi sür dereye, sür nereye 1" gidiyor. Dediğiniz gibi Haig çok memnun. Etekleri zil çalıyor. Leon Tavil de tam bu sırada Ankara'ya geliyor. Tavil, Haig ile anlaşmaya varılan konuların uygulanması için geliyor. O, Amerikan Ortak Savunma Grubu Başkanı'dır. Geçen yıl da Türkiye'ye geldi. Arkasından SIA anlaşması yürürlüğe konmuştu. Şimdi sırada "çevik kuvvetler", bölgedeki Amerikan askersel gücünü artırmak, Ortak Savunma Grubu anlaşması, Ortadoğu'da yeni saldırganlık bloklarına Türkiye'yi çekme sorunları var. 


TKP'nin Sesi - Bilen Yoldaş bütün bunlar Cunta'nın iç politikasına nasıl yansıyor ? 


Bilen Yoldaş - Bu politika içeride Cunta'nın daha da sertleşmesi biçiminde yansıyor. Cunta, Amerikan emperyalizmine daha çok kucak açtıkça içeride daha da sertleştikçe onun yalıtlanma, yalnızlaşma süreci de hızlanıyor. 
Yalnızlaştıkça da hırçın ve saldırgan oluyor. Üstelik temel hiç bir sorunu çözemedi. Çözemiyor, çözemez. Pahalılık yine artıyor. İşsizlik bir felaket oldu. Cunta, bütün bunların üstünü örtmek, halktan gizlemek için anti-komünizmi, anti-sovyetizmi, şovenizmi körüklüyor. Son günlerde gerici, boyalı basında Ermeni düşmanlığı yeniden alevlendiriliyor. Anti-komünizm ile şovenizm atbaşı gidiyor. Bu şovenizm kampanyası Erzurum"daki askersel manevraların yapıldığı bir sırada yükseltiliyor. Büyük Ermeni kırımı 1915"te. Şimdi bu geçmiş anımsatılıyor. Enverlere, Talatlara özeniyorlar. Bu tür bir kampanya, Türkiye 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halkına da yöneliktir. Bu, halkımız üzerine baskı, kırım, kıyım, terör getiriyor. Şovenizm savaşçılıktır, saldırganliktir. Evren bu manevralarda niçin "Birinci Dünya Savaşında, Sarıkamış'ta düştüğümüz yanlışları yinelemeyeceğiz"dedi ? Bu halkımıza karşı baskı, zorbalıktır. Komşularımıza, Sovyetler ülkesine, Sovyetler Birliği'ne karşı savaşçı pozlar takınmaktır. Bu gelişmeler barış için, bölgemiz için, halkımız için kuşkusuz yeni tehlikeler getiriyor, 

TKP'nin Sesi - Bilen Yoldaş, gerçekten de siz ABD Başkanı Reagan'a gönderdiğiniz 11 Ocak günlü mektupta bu tehlikeleri dünya kamuoyuna açıklıyorsunuz. Bu tehlikelerin gerçek kaynağı nedir ? 


Bilen Yoldaş - Bu kaynak, Reagan yönetiminin izlediği gerginlik ve çatışma politikasıdır. Reagan yönetimi, bütçenin yüzde 40'ını silahlanmaya ayırdı. Bu bile tek başına Reagan "ların amaçlarını açıklamaya yetiyor. Cunta da bu yolu izliyor. İşte baş tehlikenin ana kaynağı budur. Amerikan yönetiminin Polonya'nın içişlerine karışmaya yeltenmesi, Türkiye'de Cunta'ya arka çıkması hep bu politikanın uzantısıdır. 


TKP'nin Sesi - Bilen yoldaş, Cunta, DİSK davasını işçi sınıfına karşı açık savaşa çevirdi. Ne ki DİSK davası nedeniyle gittikçe genişleyen bir kampanya yükseliyor. Bu konudaki gelişmeleri aktarabilir misiniz ? 


Bilan yoldaş - Cunta daha erke gelir gelmez, işbirlikçi, tekelĞi burjuvazinin iştekleri doğrultusunda saldırısını vargücüyle işçi sınıfima yöneltti. Bu kinci, gözü dönmüş saldırı, hem ülkemizde, hem bütün dünyada geniş tepkiler uyandırdı. Güçlü bir dayanışma ocağı tutuşturdu. Tüm dünyanın gözünü Türkiye"ye çevirdi. DİSK davasını izlemeye, milyonlarca işçinin temsilcileri, en büyük sendikalar geldi. DİSK yöneticileri ve binlerce işçinin yargılandı- 


5 


ğı bu dava Avrupa Parlamentosu"nda da yankılandı. Pek çok sosyalist ve kapitalist ülke basınında yeraldı. Tepki son olarak Dünya Sendikalar Federasyonu'nun (DSF) Kü- ba'da toplanan 10. Kongresi'nden geldi. Burada DİSK davası ele alındı. DİSK Yürütme Kurulu üyesi Kemal Day- sal'ın basın toplantısıyla bu sorun bir kez daha duyuruldu, Görülüyor ki Cunta'nın bu saldırısı geri tepti. Dünya çapında güçlü bir dayanışma yarattı. Bu önemli bir kazanımdır. İşçi sınıfımız, halkımız Cunta'ya boyun eğmemiştir. Eğmedi. Eczacıbaşı, Transtürk Holding gibi en büyük tekelci kuruluşlara bağlı kimi fabrikalarda günlerce süren yemek boykotları oldu. Netaş fabrikasındaki direnişi, sıkıyönetim 300 kişiyi gözaltına alarak durdurabildi. Küçük üreticilerde, köylülerde tepkiler artıyor. Demokratik bir anayasa istemi geniş çevreleri kucaklıyor. İşçi sınıfının, yığınların direnişi daha da yükselecektir. Baskı, terör bunu önleyemez. Bütün dünyada gelişen dayanışma, Türkiye halkıyla dayanışma daha az önemli değildir. Dört anakaradan sıcak dayanışma sesleri yükseliyor. Sonra en başta Sovyetler Birliği, sosyalist ülkeler, tüm dünyadaki barış güçleri Amerikan emperyalizmine karşı barışı koruma ve yumuşama için güçlü savaşımlarını sürdürüyorlar. 
Bu bizi de güçlendiriyor. 

TKP'nin Sesi - Bilen yoldaş, tehlikelerin daha da arttığı, yeni olanakların da belirdiği günümüzde TKP'nin durumu, savaş çizgisi nedir ? 

Bilen yoldaş - Partimiz, son Plenum'unda, daha o günden yeni savaş koşullarına göre taktiğini, çalışmalarını ayarladı, Türkiye Komünist Partisi kendisine yönelen her saldırıya karşı kadrolarını ve savaş gücünü korudu. Buna yanıt verdi. Bu güçle işçi sınıfını, yığınları toparlama olanaklarını elde etti. Bugün saldırılar sürüyor, davalar sürüyor, Ne ki parti örgütlerimiz, komünistler ağır koşullarda özveri ile savaşıyorlar. "TKP'yi dağıttık" diyen düşmanlar bu çalışmaların somut sonuçlarını görüyorlar, Son günlerde pek çok parti örgütümüz bildiriler çıkardı. İç Anadolu, Marmara Yöre Komiteleri bildiriler dağıttılar. 
Bunlar gösteriyor ki TKP savaş gücünü koruyor, savaşıyor. 


TKP'nin Sesi - Bilen yoldaş, son günlerde TİP, TSİP ve TKP'nin Ortak Eylem Çağrısı geniş yankı buluyor. Sosyalist basında, ilerici basında buna geniş yer ayrılıyor. Bu önemli gelişme üzerinde de durur musunuz ? 


Bilen yoldaş - Türkiye Komünist Partisi ötedenberi işçi sınıfının birliğini sağlamak yolunda yürümüştür. Her şeyin başı budur. En geniş demokrasi güçlerinin eylem ve cephe birliği için partimiz çaba harcamıştır. Cunta'nın yalıtlanma sürecinin hızlandığı bugünkü koşullarda bu sorun daha da yakıcı ve günceldir. Üç parti de tarihsel sorumluklarının bilinciyle davranıyorlar. Aralarındaki kimi görüş ayrılıklarına karşın bu ortak adımı tam da zamanında attılar. Bu adım diğer demokrasi güçlerinin birliği için bir çekim odağı olmalıdır. Olabilir. Eylem ve cephe birliği gerçekleşebilir. Barış, demokrasi, özgürlük için emperyalizmin, iç ve dış gericiliğin, Cunta'nın saldırılarını göğüslemenin tek yolu budur. İşçi sınıfımız, halkımız da bizden bunu bekliyor. Türkiye Komünist Partisi bu savaşı Marksçı - Leninci çizgiden bir milim bile ayrılmaksızın sürdürüyor, sürdürecektir. 


TKP'nin Sesi - Bilen yoldaş, güncel durumun ve görevlerin somut bir tablosunu çizdiniz. Açıklamalarınıza teşekkür ederiz, 
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BAŞARILI BİR KAMPANYA VE 
GELEN TEHLİKE 


Yoldaşlar , 

Dün "TKP çökertildi !" diye çığlık atanlar bugün "halâ mı çalışıyor 2" diye tepinmeye başladılar. Evet ! Çalışıyoruz. TKP yaşıyor ve savaşı sürdürüyor. Sürdürecek... 

Ağır baskı ve teröre karşın Türkiye Komünist Partisi, Cunta'ya, gericiliğe, Amerikancı tekellere karşı savaşımı bir an bile bırakmadı. Türkiye Komünist Partisi “ulusal demokratik güçlerin birliği" parolasıyla yürüyor. Yurdumuzda ilerici demokratlara yöneltilen baskı ve teröre, cinayetlere, idam tehditlerine karşı duruyor. Yurtta ve yurt dışında Cunta'ya karşı sürdürülen savaşımı tüm ulusal demokratik güçlerin birliği, tek bir yumruğu halinde Cunta'ya yöneltmek için savaşıyor. 

Bu savaş somut ürünlerini veriyor yoldaşlar. Cunta bugün yalnızlaşma, desteksiz kalma konumlarındadır. 52 
DİSK yöneticisinin kurtarılması için yürütülen dayanışma büyük boyutlara ulaştı. Uluslararası yankı uyandırdı. Tüm dünyada sınıf kardeşlerimiz ve dünya demokratik kamu- 


oyu bizimle birliktedir. "52'lere özgürlük" belgisi, demokratik bir anayasa için yürütülen savaşımı güçlendiriyor. 

TKP, yurtta tüm parti örgütleriyle bir yandan "Mayıs saldırısı"nın verdiği yaraları sararken bir yandan da savaşımın boylu boyunca içine daldı. Özellikle 13 Şubat'ta, DİSK'in 15. kuruluş yıldönümünde Türk İş'li, DİSK"i işçiler fabrika fabrika, semt semt seslerini yükseltiler, Ortak bildiriler yayınlayıp dağıttılar. DİSK ve TKP davalarını protesto ettiler. Yurdun çeşitli yerlerinde, özellikle İstanbul, Ankara ve Eskişehir'de bildiriler yığınla rın ellerinde dolaşıyor. Denebilir ki ulaşmadıkları yer kalmadı. Bildirilerimiz yalnızca yığınların eline değil, sınıf düşmanlarının da eline ulaştı. Bunlardan biri, bir askeri savcı "hâlâ mı çalışıyorlar 2" demekten kendini alamadı. 
Parti örgütlerimiz, komünistler ağır baskı koşullarında, kahramanca, özveri ile başarılı bir kampanya örneği verdiler, 


Yoldaşlar; 

Şimdi polis, MİT, sıkıyönetim timleri yurt çapında yeni bir saldırı başlattılar. Yeni yeni tutuklamalara giriştiler. Özellikle İstanbul sokakları şimdi vıcık vıcık polis, ajan, muhbir dolu. Diğer illerde TKP operasyonlarını yürüten polis timleri İstanbul'da toplandılar. Geniş bir arama taramaya giriştiler. Sokaklarda, caddelerde kuşkulandıklarını toplama yöntemi izliyorlar. İşkenceciler azgınca çalışıyor. Ellerinde resimler var. "Mayıs saldırısı"'ndan bu yana derlenip toparlanan ve en son başarılı bir kampanya örneği veren parti örgütlerimiz şimdi bu yeni saldırı karşısında da başarılı bir korunma örneği vermelidirler, Yeni bir direktife kadar ilişkiler en alt düzeye indirilmelidir. Doğrudan yığınlar içinde çalışan parti örgütlerimiz direktif beklemeksizin, en geniş inisiyatifle yığınlara gerçekleri, yapılan kampanyaların anlamını konspirasyona dikkat ederek anlatmalıdırlar. Radyomuzun yayın- 


ları sürekli izlenmelidir. TKP'nin Sesi, parti politikasını yakından izleme olanağını parti üyelerine veriyor. Yığınların henüz kampanyaya çekilememiş olan en geri kesimlerine de gerçekler kavratılmaya çalışılmalıdır. 

Yoldaşlar; 

Polis eğer bir komünisti yada bir sempatizanı yakalarsa bildiri ile mektupla, telefonla, onun ailesi yada yakınları kanalıyla tutuklananla sürekli ilgilenilmelidir. İşkence yapılması önlenmeye çalışılmalıdır. Tutuklananın işkence altında olduğu, tutukluyla ilgili eldeki tüm bilgiler her kanalla ilericilere, demokratlara, yurtdışına iletilmelidir. İşkenceciler yalnızlaştıkça azgınlaşacaktır. Biz ise çalışmalarımızı her koşulda sürdüreceğiz. Daha da artıracagız. Bu durum, kuşku yok, tehlikeleri de artırıyor. Tutuklamalar olacaktır. Olabilir. Bu şaşırtıcı değildir. Soğukkanlılıkla önlem almalıyız. Ama herşey daha iyi, daha etkin çalışabilmeye hizmet etmelidir. 

Savaş yoldaşlar, şimdi her zamandan daha çok savaş ! 
Yığınlarla bağlanarak, konspirasyona olağanüstü dikkat ederek savaş ! Aklımızı, illegal çalışma hünerimizi kullanarak savaş ! 
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DEMİREL NE DİYOR ? 


Değerli dinleyiciler, daha önceki yayınlarımızda, Demirel"in hangi amaçlarla politika sahnesinde açıkça görünmeye çabaladığına bir parça değinmiştik. Bunu sürdürelim. 12 Eylül"den sonra deniz kıyısında, manzarası güzel bir yerde "güvence altına" alınan bu politikacı, pek de uzun sayılamayacak bir sessizlik döneminden sonra ortaya çıkıyor. 

Demirel bu dönemi öyle evinde derin düşüncelere dalarak geçirmedi. Daha ilk günden gerici, askersel Cunta” nın kodamanlarıyla pazarlığa oturdu. 12 Mart eskisi general dostları aracılığıyla tatlı - sert konuştu Cunta'yla Cunta ise daha baştan Demirel"in ekonomik politikasını özüyle, sözüyle, Turgut Özal"ıyla korumuş, ona sahip çıkmıştı. Cunta"nın baskıcı, terörcü politikası ise zaten Demirel'in yıllardır arayıp da bulamadığı politikaydı. A ma şimdi Demirel muhalif pozlarda ortaya çıkıyor. Demirel'e ne oldu ? Halk düşmanı politikadan vaz mı geçti ? 
Demokratik bir anayasa için kavgaya mı soyunuyor ? Halkin ezilmesine, sömürülmesine mi karşı çıkıyor ? İşkencelerden mi yakınıyor ? Yoksa Türkiye'nin, Amerika'nın dümen sularına daha çok yelken açmasından mı kaygılıdır ? 

Hiç biri değil değerli dinleyiciler. Demirel yeniden er- ki ele geçirmesinin önündeki engellerle uğraşıyor. Cunta" nın politikasından hoşnuttur, O gerici politikacıları bir daha başında görmek istemeyen halktan korkuyor. İşçilerden, köylülerden korkuyor. Demirel'e göre Cunta, işçi sınıfının örgütlerini dağıtmış, onu sindirmiştir. Ama köylüler ? Köylüler, Demirel'in oy deposudur ? Şimdi sözüm ona, üreticilere, köylülere sahip çıkıyor. Tercüman'da Nazlı Ilıcak'ın köşesine oturmuş, "köylü vatandaşların nafakası kimsenin gözüne batmasın" diyor. Sanki yıllardır köylünün nafakasını kesen kendisi değilmiş gibi. Toprak reformunun adından bile korkan, köylü kooperatiflerini çökertmek için binbir dolap çeviren kendisi değilmiş gibi. 

Demirel yurdumuzu ne hale getirdiğinin hesabını vermiyor. Yüzde yüzü aşan enflasyonun hesabını vermiyor. 
Cinayetlerin, terörün hesabını vermiyor. Yine de halkı kandırabileceğini umuyor. "40 milyon köylüye 50 yılda 
50 milyar lira verdik. Hakettiğini vermedik." diyor. Köylüler de soruyor şimdi: Bu 50 yılın en az 10 yılında Demirel iktidarda değil miydi ? 

Halkımız erkin yeniden Demirel'lere, AP başlarına, gerici politikacılara peşkeş çekilmesine razı değildir. Razı olmayacak, 


22 Şubat 1982 Salı 


12 


BAYRAM MI, SEYRAN MI ? 


Değerli dinleyiciler; 

Günaydın gazetesinin 18 Şubat günlü sayısında, başsayfada dört sütun üzerinden “İşçi ve Memur Bu Parayla Sağlıklı Bir Hayat Sürdüremez" manşeti hemen göz dolduruyor. Bunlar, Sağlık Bakanı Kaya Kılıçturgay'ın sözleridir. 

Aslında son dönemlerde Bakanlar Kurulu üyelerinin neredeyse tümü bu tür sözleri sık sık kullanıyor. Örnek mi istiyorsunuz ? Alın size örnek : Başbakan Bülent Ulusu bir süre önce geçim sıkıntısı içinde olduğunu söyledi. 
Ayakkabılarını tamir ettirip giydiğini de ekledi. Ardından Ticaret Bakanı Kemal Cantürk ve eşi fırladılar sahne- ye. Bakan, "Ev kadınları alışveriş yaparken pazarlık etmelidir" derken eşi de "Yirmi yıllık palto giyiyoruz" diyordu. Konuşmamızın girişinde de belirttiğimiz gibi degerli dinleyiciler, şimdi de Sağlık Bakanı, "İşçi ve memur bu parayla sağlıklı bir hayat sürdüremez" diyor. 

Değerli dinleyiciler, bayram mı, seyran mı ? Acaba neden bakanlar bu tür sözler kullanıyor. Kenan Evren'in 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Manisa konuşmasına bakarsak, bu bakanların tümünün hapse atılması gerekiyor. Çünkü bunlar "fakirlik edebiyati" yapıyorlar, Anımsarsanız, Evren, Manisa konuşmasın- da, "Solcuların en belli başlı özelliklerinden biri halkın yoksulluğunu abartmalarıdır" diyordu ve Evren"in başında olduğu Cunta, on binlerce ilericiyi, yurtseveri zindanlara doldurmuş, ötekilerini de zindanlara doldurmak için didiniyor. 

Yani değerli dinleyiciler, ilerici, yurtsever güçler, "Ücretliler aylıklarıyla yaşayamıyor" dediklerinde zindanı boylayabiliyor. Ama Cunta'nın bakanları söyleyince gazetelerde manşet oluyor. Acaba neden ? Gazetelerde önemli yer tutan öteki haberlere bakıldığında bunun nedeni önemli ölçüde anlaşılabiliyor. Şöyle ki demokrasi- yi, kırıntısını bırakmamacasına yıkan generaller, şimdi bir komedi sergiliyorlar. Ersin Paşa şu konuda bir kanun teklifinde bulunuyor, Şahinkaya bu konuda... Yok efendim, işsizliği önleme tedbirleri alınacakmış da, temyiz edilemeyen ceza süresi indirilecekmiş de... 


Evet değerli dinleyiciler, eğer Bakanlar Kurulu'nda ciddi ciddi, ücretlilerin bu ücretlerle nasıl yaşayabildiklerine şaşılsaydı, açlık önlemleri olan "24 Ocak Kararları" yani Turgut Özal'ın şaheseri (1) halkın sırtına vurulmazdı. 
Yine eğer, Cuntacı paşalar zerre kadar halkın çıkarını düşünselerdi, bir an erkte kalmazlardı. Ama görülüyor ki Cunta'cı paşalar da, hükümetleri de halkın tüm karşi koymalarına, muhalefetine karşın zorbaca erklerini sürdürüyorlar. Zaten Cuntacı generaller ve bakanlarının halktan yana çıkan sahte demeçleri, kanun tekliflerine sık sık baş vurmaları, bunları gazetelerde sayfa sayfa reklam etmeleride halkın muhalefetinin gücünü gösteriyor. 

Cunta ve Hükümeti giderek daha büyük bir hızla yalıtlanıyor. Başlangıçta Cunta'dan umut besleyen bir çok kimse artık ona karşı tutum takınıyor. Bu zorba diktatörlüğün koltuk değnekleri birer birer kayıyor. Bunun farkında olan Cuntacı generaller ve bakanları bu tür demeçler ve kanun teklifleriyle bir yandan tepkileri etkisizleştirip yalıtlanmanın önüne geçmek istiyorlar; diğer yandan da gelecekte kullanmak üzere politik yatırımlarda bulunuyorlar. Yani halk bu Cunta'yı alaşağı ettiği gün Ersin Paşa çıkıp, "Ben işsizliği önlemek için kanun teklifi yaptım"; Ulusu, "Ben de geçim sıkıntısı çekiyorum diyerek işçilerin çok zor durumda olduğunu anlatmak istedim"; Sağlık Bakanı, " Ben işçiler bu parayla yaşayamaz dedim ama dinletemedim. İnanmazsanız gazetelere bakın" diyebilmek için böylesine konuşuyor. Ardından da bunları gazete sayfalarına bastırıyorlar. Bir çok kimseyi "Bayram mi, seyran mı?" diye düşündüren böyle bir durumda ilerici güçler birleşmezse, gerici güçlerin kazançlı çıkacakları açıktır. 


23 Şubat 1982 Salı 
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TÜRKİYE İLE BULGARİSTAN İLİŞKİLERİNİN GELİŞMESİ BÖLGE VE DÜNYA BARIŞINA DA 
KATKILI OLACAKTIR 


Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Evren"in Bulgaristan gezisi dört gün sürecek ama bu gezi sırasında yapılacak. 
görüşmeler kuşku yok ki uzun yılları kapsayacak olumlu sonuçlar verebilir. İki ülke için bölge güvenliği ve dünya barışı için olumlu sonuçlar... 

Bunun olanakları var mıdır ? Evet. Bulgaristan'la Türkiye arasındaki ilişkiler çok eskilere uzanır, Bu ilişkilerin bu düzeye gelmesinde 1975'in Aralık ayından imzalanan "İyi Komşuluk ve İşbirliği İlkeleri Açıklaması" önemli temeli oluşturdu. Komşu Bulgaristan ile Türkiye arasında 
1978 Mayıs'ında imzalanan ekonomik işbirliği anlaşması ikili ilişkilerde önemli bir aşamayı belirledi. Bulgaristan Komünist Partisi Genel Sekreteri ve Devlet Konseyi Başkanı Todor Jivkov'un Temmuz 1979'da ülkemizi ziyareti sırasında Türkiye — Bulgaristan iyi komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesi için yeni olanakların varolduğu saptanmıştır. Taraflar bu ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını açıkladılar. 

Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı'nın geçen yılın Nisan'ında yaptığı Türkiye gezisi, Kenan Evren" le yaptığı görüşmeler, yayınlanan ortak bildiri ve yapılan karşılıklı açıklamalar, iki ülke arasındaki işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde yeni bir adımı oluşturdu. Bulgaristan Dışişleri Bakanının bu gezisi sırasında, Bulgaristan'ın ikili işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesinden yana olduğu, bunun içtenlikle istendiği vurgulandı. 

Dışişleri Bakanı Türkmen de Türkiye ile Bulgaristan'ın gelecekteki işbirliğine ümitle bakıyor. "Türkiye Hükümetinin bu doğrultuda elden geleni yapacağını özellikle vurgulamak isterim, Türk - Bulgar işbirliği Balkanlarda dostluk ilişkilerine katkıda bulunuyor" dedi. 

Bu gelişmeler sonucunda, örneğin iki ülke arasındaki ticaret hacminin 50 milyon dolara çıkarılması, Türkiye" nin Bulgaristan'dan aldığı elektrik enerjisinin bir milyar kilovat saate çıkarılması gibi gibi somut içerikli anlaşmalara varıldı. 

Değerli dinleyiciler, görülüyor ki iki komşu ülke arasındaki işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesi için olanakların varlığı ortaya çıkmıştır. Her iki taraf da bu yönde- ki niyetini dile geitrmiştir. Şimdi sorun, özellikle yumuşama döneminde atılan olumlu adımları daha da ileri götürmektir. 


Türkiye Komünist Partisi, Türkiye komünistleri iki komşu ülke arasında karşılıklı yarara dayalı, dostça işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesini, ülkemizin sosyalist devletlerle ilişkilerini geliştirmesini her zaman savunmuş, içtenlikle selamlamıştır. Komünistlerin ötedenberi savaşım verdiği konulardan biri de bu işbirliğinin artırılması olmuştur. 

Ancak değerli dinleyiciler, bu işbirliğinin politikalara 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da yansıması yönünde henüz olumlu bir belirti yok. Bul. 
garistan Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi Başkanı ve Bulgaristan Komünist Partisi Genel Sekreteri Todor Jivkov yoldaş, Balkanlar'ın nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge olması, balkan ülkeleri arasında sorunların en başta barış ve güvenlik sorunlarının görüşüleceği bir Balkanlar Doruk Toplantısı yapılmasını önermiş bulunuyor. 
Dışişleri İlter Türkmen'in Balkanlar'ın barış ve güvenlik bölgesi olmasından yana çıktıklarını, Türkiye'nin silahlanma yarışının durdurulmasını ve silahlarda aşamalı indirime gidilmesine büyük önem verdiğini söylemesi ne kadar anlamlı sözler olsa da bu Cunta'nın ABD emperyalistleriyle ikili anlaşmalar imzalayıp yeni SIA anlaşmalarıyla topraklarımızda nükleer başlıklar bulunmasıyla ve son zamanlarda daha da açık gözöenen emperyalizme giderek daha sıkı bağlanmak politikasıyla temelden çelişiyor. 

Silahlanma yarışına karşı olduğunu söyleyenlerin NATO dışişleri bakanlarının Brüksel kararlarına karşı çıkması, Sovyetler Birliği ve sosyalist Bulgaristan'ın yeni barışçıl önerilerine olumlu yanıt vermeleri gerekmiyor mu ? 
Kenan Evren'in ve İlter Türkmen'in Bulgaristan gezisi, askersel yönetimin bu günlerdeki açıklama ve sözlerinin ciddi olduğunu göstermeleri için de bir olanaktır. 

Yumuşama sürecinin baltalanması, gerginliklerin artırılması için emperyalizmin yoğun çabalar harcadığı günümüzde Türkiye halkı, halkımız iki komşu ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesini daha da büyük bir ısrarla istiyor. 


24 Şubat 1982 Çarşamba 
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SENDİKAL HAKLAR, CUNTA ve TÜRK İŞ 


Değerli dinleyiciler, 

Bundan kısa bir süre önce Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) bir açıklama yaparak lokavtın anayasal bir hak olmasını, "ideolojik" adını verdiği grevlerin ise kısıtlanmasını istemişti. Bu işbirlikçi - tekellerin istemiydi. Ama ne ilginç bir rastlantıdır ki aynı günlerde Türk İş"in en tepedeki yöneticilerinden Kaya Özdemir de Adalet gazetesine yazdığı bir yazıda lokavtı savunuyordu. 
Ama kimsenin hakkı yenmesin. Kaya Özdemir lokavtın anayasal bir hak olmasını istemiyordu. O sadece lokavtın yasalarca güvence altına alınmış bir patron hakkı olarak kalmasını istiyordu. Oysa lokavt, 1961 Anayasası"nda da yer almayan, daha sonra çıkarılan 275 sayılı yasaya patronların zoru ile konmuş bir maddedir. Üstelik on yılı aşkın uygulamalar, sınıf savaşımı, toplu sözleşme savaşımları ile lokavtın bir "hak değil suç" olduğu görülmüştür. 
Dost düşman bunu görmüştür. 

Türk İş'in en tepesindekilerden Kaya Özdemir işçi sınıfının bu mücadelelerinden nasibini alamamış; daha doğrusu almak istememiş. İşbirlikçi tekeller ile patron işbirlikçisi Kaya Özdemir, "lokavt Cunta"nın dayatmak istediği anayasaya girmeli mi, yoksa sadece normal yasalar tarafından mı güvenceye alınmalı ?" diye tartışadursunlar, sendikalarla, grev ve toplu sözleşme hakkı ile ilgili olarak hazırlanmakta olan yasa tasarılarının ana çizgileri açıklanıyor. 274 ve 275 sayılı yasaların yerini alacak olan yeni yasa ile toplu sözleşme hakkının kısıtlanacağı, hak grevlerinin kaldırılacağı, pek çok işkoluna grev yasağı konacağı, grevlerin zorlaştırılacağı, sendikal çalışmaların iyice sınırlandırılacağı bildiriliyor. 

Böylesi bir sendikalar ve grev ve toplu sözleşme yasa- sı, Cunta"nın halkımıza dayatmayı amaçladığı anti - demokratik, otoriter anayasanın bir bacağını oluşturuyor. 
Böylece gerici Cunta daha anayasa ortaya çıkmadan onun işçi haklarıyla, sendikal haklarla ilgili çok önemli bir parasını daha olup bittiye getirip yürürlüğe sokmak istiyor. 
şçilerin savaşarak elde ettikleri sendikal hakları, bir çırpı- da kökten kazımaya hevesleniyor. 

Sendika, grev vetoplu sözleşme haklarını böylesine kısıtlayan bir yasa hazırlanması Türk İş yönetiminde huzursuzluk yaratıyor. Şimdiye kadar her yönetim kurulu toplantısından sonra Cunta hakkında "'demokrasiye dönüşü sağlayacağından eminiz" diye bildiriler yayınlayan Türk İş yöneticileri bundan sonra "işçinin, halkın yüzüne nasıl bakarız ?" diye düşünüyorlar ve hiç kuşkusuz huzursuzlukları bu yasaların işçinin elini kolunu bağlamayı amaçlamasından değil, kendi koltuk kavgalarından geliyor. 

Türk İş'in en tepesindekiler huzursuzlanıyorlar da huzursuzluklarını gidermek için ne yapıyorlar ? Türk İş yöneticilerinden Şevket Yılmaz başka bir konuda, asgari ücret konusunda hâlâ "Biz talep kuruluşuyuz. Biz talebimizi duyurur bekleriz. Ama şimdiye kadar bir ses alamadık." diyor. Talepte bulunur da o talebi elde etmek için 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harekete geçmez, o koskoca Türk İş örgütünü harekete geçirmezsen daha çok ses beklersin. Biraz daha konuşursan da kafana inecek tokmak sesinden başka bir ses duyamazsın. 


Şevket Yılmaz asgari ücret konusunda bekleyedursun Çalışma Bakanı Turhan Esener işçi çıkarmalara bundan sonra daha çok göz yumulacağını resmen açıkladı. Türk İş yöneticilerinin pasifliği tüm işçi sınıfımıza pahalıya mal oluyor. 

Tekelci patronların da tavrı açık, Cunta'nın da... Onlar sendikal örgütlenme, grev haklarını kırpmak, ellerinden gelirse lokavtı anayasaya kazımak istiyorlar. Bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Cunta işçi haklarını kısıtlayan yasalarla 1961 Anayasası'nda tüm çalışanlara tanınan hakları ortadan kaldırmak istiyor. Böylece istediği o anti - demokratik anayasaya doğru bir adım daha atmak istiyor. 

Bu durumda Türk İş yönetimi de açık tutumunu belli etmelidir. Kuru açıklamalarla kalmayıp gerçekten işçi haklarının kısıtlanmak istenmesinin, 1961 Anayasası'nın yırtılmak istenmesinin karşısına çıkmalıdır. Ülkemiz işçileri kazanılmış hakların geri alınmasına, demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlanmak istenmesine hiç de razı olmadıklarını eylemleriyle defalarca ispat etmişlerdir. Kaldı ki sendikal hakların yasalarla kısıtlanması girişimlerine karşı yapılan her çıkış, arkasında işçi hakları için, 1961 Anayasası'nın yırtılmaması için, ulusal, demokratik bir anayasa için savaşım veren tüm güçleri bulacaktır. Grev yapma, toplu sözleşme, sendikalaşma haklarının kısıtlanmasına karşı çıkmamak, anti - demokratik bir anayasa dayatmalarına karşı çıkmamak demektir. 


25 Şubat 1982 Perşembe 
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KOMŞULARIMIZLA İYİ GEÇİNMEK, 
İLİŞKİLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK 
HALKIMIZIN YARARINADIR 


Değerli dinleyiciler, 

Evren'in Bulgaristan gezisi sürüyor. Ajanslar resmi görüşmelerde ikili ilişkilerin yanısıra uluslararası gelişmelerin de ele alındığını bildiriyor. Evren, onuruna verilen yemekte yaptığı konuşmada, bu gezinin iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunacağını belirtti. Halkımız, Evren'in bu sözlerinin, ancak somut girişimlerle ve yapılan olumlu önerilere yapıcı bir yaklaşımla gerçek anlamını bulabileceği görüşündedir. Gerçekten de ekonomik, politik, ticari, kültürel... her alanda geniş potansiyele sahip Bulgaristan'la dostluk ve işbirliği ilişkilerinin karşılıklı yarar ve güven temelinde daha da güçlendirilmesi ulusal ekonomimize büyük yarar sağlayacaktır. Böylesi bir işbirliği kuşkusuz yeni iş alanlarının açılmasına katkıda bulunacak, işsizliğin, pahalılığın, enflasyonun engellenmesinde etkin bir rol oynayacaktır. 

Değerli dinleyiciler, pratik bu güne kadar sosyalist ülkelerle gerçekleştirilen işbirliğinin halkımıza ve ulusal ekonomin.ize büyük yararlar sağladığını defalarca doğrulamıştır. Örneğin Bulgaristan'dan alınan elektrik enerjisi bu alandaki sıkıntıların giderilmesinde etkin bir rol oynamaktadır. Öteyandan Sovyetler Birliği, öteki sosyalist ülkeler Ortak Pazar'ın ambargo koyduğu bir çok tarım ürünümüzün, örneğin pamuk ipliği, tütün gibi geleneksel mallarımızın karşılıklı yarar temelinde değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi Türkiye bu geniş potansiyel olanaklardan, ilişkilerin- de iyi niyetli ve yapıcı bir tutum izlerse yararlanabilir. 
Halkımızın yaşamsal çıkarlarına en uygun yol da budur. 
Ancak Cunta nasıl bir tutum izliyor ? Evren, Bulgaristan gezisinin eşiğinde "Birinci Dünya Savaşı'nda Sarıkamış'ta yaptığımız yanlışları bu kez yinelemeyeceğiz" sözleri ile komşularımıza, sosyalist ülkelere karşı saldırgan pozlar takındı. Bu sözler, Evren'in bu günlerde Sofya'da verdiği, "komşularımızla iyi geçinmek istiyoruz" yollu demeçleriyle temelden çelişiyor. Bu tür çıkışlar, dolara bağlı basının sayfalarında bayraklaştırdığı anti - sovyetizmi ve anti - komünizmi meşrulaştırma çabalarına göz yumulduğu, desteklendiği düşünüldüğünde hiç bir anlam taşımıyor. Hatta Evren'in Bulgaristan gezisi sırasında basında kimi yazarlar, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişmemesinde Bulgaristan'ın rolü olduğu savını ileri sürüyorlar. 
Gerçekleri çarpıtmaya kalkışmak Türkiye'nin hiç de yararına değildir. Tarih ne diyor ? Son 30 yıllık dönemi ele alalım. Bulgaristan'ın iç ve dış politikasının sağlam, barışçı temellere dayandığını, komşularıyla karşılıklı yarara dayalı ilişkilerin gelişmesi için elinden geleni esirgemediğini görüyoruz. Jivkov, "Balkanları nükleer silahlardan arındırılmış bir bölge haline getirelim" diyor. Brejnev topraklarında nükleer silah bulundurmayan ülkelere karşı böylesinin kullanılmayacağı önerisini sürekli yineliyor. 
Değerli dinleyiciler, bunlar halkımızın genliği, ülkemizin güvenliği açısından yaşamsal önemi olanı önerilerdir. 
Türkiye'nin son 30 yıllık gelişmesi ise zigzaglı bir yol çiziyor. Bayar-Menderes kliğinin ihaneti, ülkemizin NATO' ya sürüklenmesi, emperyalizmin soğuk savaş politikasına alet olması, komşularına, en başta sosyalist ülkelere karşı ileri karakol durumuna getirilmesi bu uğursuz yolun en belirgin örnekleridir. Luns daha geçenlerde Türkiye' yi sosyalist ülkelere karşı 45 milyonuyla birlikte bir ileri karakol olarak gördüklerini söylüyordu. Cuntacılar da bu sözlere alkış tutuyorlar. Dışişleri Bakanı İlter Türkmen, Türkiye'nin NATO'ya girişinin 30. yıldönümünde "Türkiye NATO'ya girmekle daha güçlü olmuştur" diyor. 
Elbette değerli dinleyiciler, bu tutumları "biz komşularımızla iyi geçinmek istiyoruz" sözleriyle taban tabana çelişiktir. ABD'nin baskıları arttıkça dış politikadaki kimi gerçekçi eğilimler birer birer yıkılıyor. Cunta, ABD' nin serüvenci politikasına daha da yaklaştıkça iç gericilik güç kazanıyor. Ülkemiz üzerindeki tehlike daha da artıor. 
r Evren'in Bulgaristan gezisi sırasında atacağı her olumlu adım, bu tehlikenin önlenmesinde rol oynayabilir. 


26 Şubat 1982 Cuma 
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